
                                                                                        Henk Cornelissen 



“Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand” 

 

Na een laatste moeilijke periode, maar met bewondering voor zijn moed en optimisme, hebben wij  

afscheid genomen van onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader 

 

Hendrik Jan Cornelissen 
 

Henk 

 

Ridder in de orde van Oranje Nassau 
 

sinds 29 augustus 1994 weduwnaar van  

Maggeltje Elizabeth Cornelissen  - van der Panne 

 

Linschoten, 2 januari 1925                                                                                                 Woerden, 10 december 2016 

 

Lia Hissink - Cornelissen 

Leendert Hissink 

     Inge en Arjen, Fynn 

     Astrid en René, Stijn, Mirthe, Olav 

     Jesper en Sheila 
 

     Lisa, Robine 

Gerrita van der Sluis - Cornelissen 

Arie van der Sluis 

     Tim en Charlotte 

     Rosalie en Majari 

 

 

 

Park Oudeland, Woerden 

 

Correspondentieadres:                                                                    

Frans Halsstraat 56 

3781 EX Voorthuizen 

 

 

Onze vader en grootvader is overgebracht naar uitvaartcentrum De Laatste Eer, Oudelandseweg 52 in Woerden, 

waar donderdag 15 december van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en de 

familie te condoleren. 

 

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op vrijdag 16 december om 11.00 uur in de Maranathakerk 

Molenvlietbaan 10 te Woerden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de 

Meeuwenlaan te Woerden. 

 

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in bovengenoemde kerk. 


